
fototentoonstelling  
en ontmoetingen 
met vluchtelingen

DE REIS VAN 
VLUCHTELINGEN

10 APR T/M 16 APR
Schouwburg  
Het Park
Westerdijk 4, Hoorn

20 APR T/M 16 MEI
Wijkcentrum  
de Zaagtand
Sint Eloystraat 106, Hoorn

18 MEI T/M 19 JUN
Wijkcentrum 
Kersenboogerd
Brederodegracht 1, Hoorn



	OPENING VR 10 APRIL   16.00 - 18.00 UUR
	 Schouwburg Het Park, Westerdijk 4, Hoorn

	OPENING MA 20 APRIL   13.00 - 15.00 UUR
	 Wijkcentrum De Zaagtand, Sint Eloystraat 106, Hoorn

  �gratis toegang, muziek en een drankje

in Hoorn

‘Onderweg’ wordt mede mogelijk gemaakt door:
Stichting KIST vol verhalen  • Bibliotheek Kennemerwaard • INOVA edINOVA• Gemeente Alkmaar • Gemeente 
Heemskerk • Gemeente Hoorn • Cultuurhuis Heemskerk • Stichting Netwerk • Startwijzer • DiscirminatieNL • 
VSB-fonds • ZOZ-fonds • Apostolisch Genootschap • Wijkcentrum Mare Nostrum • De Vest • Het Park • 
Bibliotheek IJmond Noord • Europe Direct

Meer informatie?
Neem contact op met Clemy de Rooy: clemyderooy@gmail.com
Of kijk op www.stichtingkist.nl/onderweg

Wereldwijd zijn meer dan 123 miljoen mensen op de vlucht, niet eerder waren 
dat er zoveel. Ze ontvluchten hun thuisland vanwege oorlogsgeweld, politieke 
overtuiging, seksuele geaardheid of extreme armoede. Ze laten alles achter: 
familie, huis, werk en land. Ze beginnen aan een zware reis.

in Nederland. Wij hopen dat zij zich 
welkom voelen en hier een nieuwe,  
veilige toekomst kunnen opbouwen.

Luisteren naar de verhalen
Naast de tentoonstelling organiseren  
we ook speciale voorlichtings- en 
ontmoetingsbijeenkomsten voor jongeren 
en volwassenen. Ze bieden de mogelijk
heid om direct in gesprek te gaan met 
vluchtelingen en hun verhalen te horen.

Goedele Monnens (fotografie) en  
Clemy de Rooy (tekst) 

Wat betekent het om te vluchten? Wat 
komen vluchtelingen onderweg tegen? 
Hoe vinden ze eten en waar slapen ze?  
En wat doet het met hen om alles achter 
te laten?

Met de reizende fototentoonstelling 
Onderweg krijg je een inkijkje in de levens 
van mensen die we hebben ontmoet in 
vluchtelingenkampen in Kenia, Libanon, 
Noord-Irak en Chili, op straat in Barcelona, 
Athene en Calais en in asielzoekerscentra 
en noodopvang in Nederland. Voor een 
klein aantal vluchtelingen eindigt de reis 


